The Animals als redder in de H5

Het was 4 oktober 5 over 9 ( dierendag)
We hadden onze dieren meegenomen. (Abby, Jimmy,Spike en Henk)

Spike Abby Henk Jimmy

Ineens ging het riempje van onze dieren af, piep,piep. The animals wisten wat ze moesten doen.
Jimmy had geen riempje om dus hij ging de rest bevrijden. Let’s go animals. En the animals waren

De meiden maakten zich geen zorgen want ze wisten wat ze gingen doen. The animals gingen naar
de H5 de bioscoop. Daar was brand, Abby en Spike grijpen de brandblusser. Jimmy en Henk

Henk roept Abby en zegt: “Redt het meisje in de hoek!” “Help, help redt mij”, zei het meisje. Abby
schiet te hulp. Wees niet bang ik red je wel zei Abby.

Het meisje springt op Abby’s rug en ze vliegen samen terug. Het meisje knuffelt de dieren. En ze zegt
jullie zijn echte helden. En het meisje rent naar haar moeder.
Kijk mam die dieren hebben mij gered. Kindje je kijkt te veel tv zei moeder.

Maar het meisje wist dat ze echt waren. Het meisje zei echt mam die dieren hebben mij gered. Het
meisje en de moeder gingen samen naar huis. En de dieren gingen naar de meiden.
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